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Terugblik

Samen genieten van het optreden van Willy en Walter als startschot van

onze senioren maand! Wat hebben we gelachen, gedanst en genoten!

Noëlla T.: "Het optreden was erg leuk! Willy en Walter brachten echt

sfeer en ze hebben met beren gegooid die we mochten houden! Een

tof aandenken aan het optreden!"

Annie V.: "Willy en Walter waren mooi

gekleed en het was een mooi podium. Ik

had een leuke namiddag!"

Yvan: "De liedjes die

gespeeld werden vond ik

mooi, de sfeer zat goed en er

waren zelfs mensen aan het

dansen."
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Ook onze hondenshow was een schot in de roos! De vele trucjes en

knuffels van de honden vielen bij iedereen in de smaak.

De bewoners van de

Wende vonden het

vertederend en ook

tof dat er variatie in

de show was:

dansen met

honden, trucjes,

hondjes die

“opruimden”: ze

kregen de opdracht
om knuffels in een mand te leggen, op de rug te springen van begeleiders, ...

Men kon zowel voor, tijdens als na de show de honden aaien, er waren

verschillende rassen, van heel klein tot heel groot!
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Onze bewoners/bezoekers smulden van het dessertbuffet!

Clara D.: "Het was een zeer lekker en uitgebreid buffet. Je kon zien dat

het personeel er veel werk heeft ingestoken. Het zelf bakken van alle

desserts was een grote meerwaarde."

Daniël C.: "Ik ben heel blij dat ik

ook kon proeven van de

desserts. Het was heel lekker."

Marie Paule

L.: "Normaal

eet ik niet

veel desserts,

maar

vandaag was

het wel

lekker."
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Kerstmarkt

Beste,

Zoals jullie ondertussen al wel hebben

gehoord of gelezen organiseren we op vrijdag

15 december een kerstmarkt in het

woonzorgcentrum. Deze gaat door van 14u

tot 19u in en rond de cafetaria.

Wat valt er allemaal te beleven?

We openen onze kerstmarkt om 14u. met een

optreden van het kinderkoor van onze buren

van de Vrije Centrumschool Marke.

Op onze kerstmarkt zullen verschillende kraampjes staan waar jullie

kerstcadeautjes kunnen aankopen waarmee jullie ongetwijfeld wel

iemand plezier kunnen doen onder de kerstboom; juweeltjes van Victoria,

verzorgingsprodukten van Mylène, lekkere chocolade van Beugnies,

dameskledij, gehaakte tassen, kerstrozen… Of één van de mooie

kerstcadeautjes gemaakt én verkocht door onze bewoners?!!

Geen kerstmarkt zonder de sfeer van Kerstmis: kerstbomen, lichtjes,

kerstmuziek, warme chocolademelk, glühwein, jenever, lekkere

versnaperingen zoals crocques uit het vuistje, hotdogs, wafels ….

Voor de kinderen zal er een kinderhoek voorzien zijn waar ze

kersttekeningen kunnen inkleuren. Reeds vanaf donderdag 7 december

zullen er tekeningen aan het onthaal liggen die de kinderen kunnen

inkleuren en meebrengen. In ruil voor het afgeven van de tekeningen

krijgen de kinderen een kleinigheidje.



7

Wij hopen jullie allen: bewoners en familie, personeelsleden en

kinderen, vrienden en sympathisanten te mogen verwelkomen

op onze kerstmarkt om een pakje te kopen, iets te nuttigen, de

sfeer op te snuiven… De opbrengst gaat naar team Wonen en

Leven in functie van het aankopen van duurzaam materiaal voor

gebruik tijdens activiteiten met onze bewoners.

Van de opbrengst van de zomerbar werd in samenspraak met

team Wonen en Leven een mobiele muziekbox aangekocht.

Gelieve er rekening mee te houden dat er omwille van de vele

kraampjes onvoldoende plaats zal zijn om iedereen een

zitplaatsje te geven. De cafetaria is niet open zoals gewoonlijk.

Het is de bedoeling dat iedereen kan passeren langs de

kraampjes op de kerstmarkt, iets kan nuttigen waarna er plaats

gemaakt kan worden voor de volgende bezoekers. Jullie kunnen

gerust jullie versnapering of drankje mee nemen naar de afdeling

van jullie familielid.

Graag tot dan,

Team Wonen en Leven, bewoners, personeel en directie van WZC

De Ruyschaert



8

De vliegende reporter

YVETTE BETTENS, het gezicht van “Schoenen Grijspeerdt”

Yvette werd geboren op 13/02/1938 in Wortegem-Petegem. Haar jeugd

bracht ze er door met uitzondering van een periode tijdens W.O.II waarin

ze school liep in Pecq.

De liefde vond ze bij Werner Grijspeerdt uit Marke met wie ze trouwde in

1959. Eerst woonden ze korte tijd in de Hemelrijkstraat.

Yvette werkte van haar 18e tot haar 21e bij de RTT (telefoon) in Kortrijk.

In 1960 namen ze een schoenenzaak in de Marktstraat over. Werner had

een opleiding tot schoenhersteller gevolgd in Izegem. Hij had zijn atelier

achteraan de woning. Yvette was het gezicht in de winkel. Voor

kwaliteitsschoenen moest je bij haar zijn. Dit zou Yvette blijven doen

gedurende 40 jaar.
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In januari 1962 kwam er de gezinsuitbreiding met de geboorte van Rudy.

Vroeger hadden alle schoenen lederen hielen. Doordat deze na een tijd

versleten waren had Werner veel werk met de herstellingen. Toen er

eenmaal rubberen hielen werden gebruikt was er voor Werner minder

werk.

Als bijverdienste werd Werner chauffeur bij huwelijken. Zijn wagen was

zijn juweeltje maar het was wel Yvette die er telkens voor zorgde dat de

wagen mooi gepoetst werd.

Werner was ook een bezige bij. Hij werd redder in Lichtervelde en was

ook lid van de Markse brandweer.

Voor ze de schoenenzaak hadden, gingen Yvette en Werner veel dansen

op zondagnamiddag. Later werden veel reizen ondernomen. Zo kwamen

er vakanties naar Italië, Frankrijk, Benidorm, Salou,… Dit telkens met de

wagen want Werner was een fervent chauffeur.

Zoon Rudy huwde met Lieve Tertooy, pastoraal medewerker van WZC De

Ruyschaert. Er kwamen twee kleinkinderen, Tim en Ruben. Ondertussen

werd de familie nog uitgebreid met een achterkleinkind, Otis.

Sinds anderhalf jaar verblijft Yvette in het

WZC.

Yvette voelt zich goed in het WZC. Er is

een goede verzorging en het eten en de

activiteiten zijn prima.

Ze krijgt veel bezoek van Rudy, Lieve en

de kleinkinderen.

Dank Yvette voor de leuke babbel!!!

Gunther
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Pastoraal nieuws

December… samen op weg naar Kerstmis

Advent

Wanneer duisternis donkerte geworden is
in je huis en in je leven,

dan is elke vorm van licht welkom.
Wanneer lucht somber dreigt

maar een ster het nachtdonker verkleint,
dan is er hoop.

Groeiend licht dat kaars na kaars
beetje bij beetje gestadig en zeker

het grijsgrauwe verdrijft,
wanneer je de broze vlam behoedzaam omarmt.

Smeulend vuur gaat weer branden,
vonken slaan gensters,

weinig in aantal, klein in grootte,
sterk in kracht doen ze nieuw leven ontstaan.

Licht aansteken om hoop te geven
en leven te delen,

dat is Advent.

SAMEN VIEREN :

Dond. 7 dec: eucharistieviering met priester John

Dond. 14 dec: gebedsdienst met diaken Curd

Dond. 21 dec: eucharistieviering voor Kerstmis met priester Luc

Dond. 28 dec: gebedsdienst met diaken Kris
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Kerstmis…

Wees waakzaam voor het wonder

Met verwondering wordt het leven zoveel rijker

Met bewondering wordt de samenleving zoveel warmer

Kerstmis…

Zie het wonder, geef het een kans

Met ontvankelijkheid is er zoveel meer vervulling

Met dankbaarheid zoveel meer zaligheid

Kerstmis…

Geloof in het wonder van je eigen hergeboorte

Geloof in de komst van een nieuwe tijd

Licht breekt de duisternis, vroeg of laat

Licht is sterker dan donker, altijd en overal

In naam van de pastorale werkgroep wens ik jullie allen een Zalige

Kerst

Lieve
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Jaarlijkse opleiding EHBO en brand

Gedurende de maanden oktober en november gaan jaarlijks de

opleidingen EHBO en BRAND door voor onze medewerkers. Met deze

opleidingen kunnen we levens redden, ook op het werk. Daarom is het

belangrijk dat we als werkgever goede procedures uitwerken. Alle

werknemers moeten kennis hebben van de procedures voor eerste hulp,

van de personen die aangeduid zijn om eerste hulp te verlenen, van de

plaats waar de EHBO-uitrusting zich bevindt en van het alarm- en intern

communicatiesysteem. De instructies voor medewerkers kan je best

regelmatig herhalen om paniekreacties en onnodig tijdverlies bij

ongevallen te vermijden.

We leren de medewerkers hoe zij met de blusmiddelen een beginnende

brand kunnen bestrijden of beheersen. Ook een evacuatieoefening

behoort tot de opleiding.

Tijdens deze verplichte vormingsmomenten leren onze medewerkers hoe

zij moeten handelen in een aantal levensbedreigende en niet-

levensbedreigende situaties;

• Wordt iemand getroffen door een plotselinge hartstilstand? Direct

reanimeren verhoogt de overlevingskansen van het slachtoffer

aanzienlijk.

• Hoe herken je een beroerte?

• Op welke manier contacteer je de hulpdiensten en welke informatie

communiceer je?

• Hoe te handelen wanneer brandalarm?

• Welke is de evacuatieprocedure in geval van brand: Hoe kunnen we

bewoners evacueren en in veiligheid brengen?
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Bewoners Medewerkers

03 Aurélie Verbeke

04 Joke Lapeau

08 Ivan Vandecandelaere

10 Kaycee Lutin

20 Sarah Dorme

22 Mieke Vanneste

22 Femke Verbeeck

28 Christa Bol

30 Ingrid Verreth

01 Etienne Steyt

03 Marie-Rose D'Haene

07 Magda Claerbout

11 Gaby Lagae

13 Joanna Vandenkerckhove

15 Simonne Van Britsom

15 Simon Moreels

16 Jeannine Ottevaere

16 Noela Lambrecht

21 Noëlle Toubeau

23 Noëlla Dupont

23 Andrea Delaere

24 Wilfrida Scholten

24 Andrea De Munster

27 Milou Vandekerckhove

30 Florina Delory

Welkom!!

Jarigen december

Anita Van Daele

Jacqueline Corselis

Willy Vanbrabant

Lisette Christiaens

Yolande Bogaert
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Spelletjespagina
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