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Terugblik

De Parel ging te voet en met de chatfiets een ijsje eten bij Beugnies.
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Op het Scharnier smulde iedereen van zelfgemaakte ijsjes!

Op 4 juni was er een heuse

herdenkingstocht in Marke.
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Het Scharnier ging op uitstap naar

Bergelen.
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Op 8 juni was het Sacramentsdag en trokken we met een groot aantal

bewoners naar de parochiekerk voor een eucharistieviering en een

ziekenzalving voor wie dat wou.

Ook de vadertjes werden gevierd op 11 juni.
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Op vrijdagvoormiddag houden we zangstonde en zingen we allemaal mee

uit volle borst!
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Vlaanderen vakantieland

De zomer staat voor de deur en ook bij ons valt er veel te beleven.

De stoel trekt gedurende de maanden juli en augustus door ons huis en

strijkt elke week ergens anders neer. Volg onze facebookpagina waar de

strandstoel is beland. Als je de locatie herkent, is het de bedoeling dat je

het juiste voorwerp meebrengt, je naar de stoel snelt en als eerste gaat

zitten. Vergeet zeker geen foto te nemen! Want de foto’s kan je

bewonderen aan het onthaal.

We starten ons Vlaanderen vakantieland met een Vlaamse kermis waar je

jezelf aan verschillende kermisstanden kan uitleven en een ijsje eten.

In juli vertoeven we aan zee en gaat er wekelijks een activiteit door in de

cafetaria rond dat thema. Zo is er een mogelijkheid om een workshop

strandbloemen maken te volgen, staat er een muzikale bingo van tien om

te zien op het programma en nog veel andere leuke activiteiten.

Naar jaarlijkse traditie is er terug een barbecue op de afdeling waar

familie, vrijwilligers en personeel de handen in elkaar slaan om te

genieten van de geur van de barbecue, het lekkere eten, de sfeer en de

gezelligheid. Marino Punk zal opnieuw zorgen voor de muzikale

omlijsting.

De bewoners van de GAW worden verwend met een koude schotel en een

optreden van het zanggroep ‘tZinkt.

Dit jaar rijden we ook mee met de Tour de France per afdeling. Wij zijn

alvast benieuwd welke afdeling de sportiefste kuiten heeft.
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De vliegende reporter

Portret van kunstenaar en wereldbewoner Karel De Meester

Sinds kort verblijft Karel in een assistentiewoning in residentie Groen

West van De Ruyschaert en komt hij dagelijks naar het

dagverzorgingscentrum De Pendel.

Karel werd geboren in Oostvleteren in 1955. Hij studeerde aan de

Kunstacademie van Gent.

In de kunst maakte Karel naast schilderijen en tekeningen vooral

installatiekunstwerken. In zijn werken is het afbakenen en indelen van de

ruimte in twee of meer dimensies de essentie. Er wordt veel met zwart

gewerkt. In Mechelen staat nog een permanent kunstwerk en in Galerie

De Ziener in Asse stelde hij dikwijls zijn werken ten toon. Hierbij foto’s

van enkele werken als impressie. Het eerste betreft een installatie van

blokken aarde die in vorm werden geplaatst en daarna werden ingezaaid.
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Naast kunst zijn India en meditatie de rode draad in het leven van Karel

De Meester. Hij verbleef meer in India dan in België. Verder was hij een

wereldreiziger met verblijven in onder meer Pakistan, Mexico, Oeganda,

India, Thailand,… Hij heeft vrienden tot in alle uithoeken van de wereld.

Tijdens zijn laatste verblijf in India sloeg het noodloot echter toe. Na een

slangenbeet belandde Karel in een coma. De medische zorg die hij in

India kreeg was echter niet optimaal en na een eerste ontwaken volgde

een nieuwe coma. Uiteindelijk herstelde Karel maar als gevolg van de

slagenbeet heeft hij nu wel een visuele beperking, concentratie- en

geheugenproblemen en moeilijkheden bij het stappen.

We wensen Karel verder herstel toe en hopen dat hij in de toekomst nog

creatief bezig kan zijn!
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Pastoraal nieuws

In de meimaand gingen we, verspreid over verschillende namiddagen, op

bedevaart naar broeder Isidoor. De busjes van de Pendel brachten ons

er, samen met vele vrijwilligers, naartoe.

Aan de grot werd het verhaal van broeder Isidoor verteld. Hoe hij pater

werd bij de passionisten en naar het verhaal van velen luisterde toen hij

daar de laatste jaren van zijn leven portier was.

Toen broeder Isidoor stierf in 1916 begonnen mensen uit Kortrijk zijn

graf te bezoeken op het stadskerkhof. Vooral na de tweede wereldoorlog

zou de spontane volksverering uitbreiding nemen. Op 8 juni 1952 werd

zijn stoffelijk overschot, onder massale belangstelling van duizenden

mensen uit heel het Vlaamse land, van het stadskerkhof overgebracht

naar de nieuwe grafkapel in de passionistenkerk in Kortrijk. Bewoner

Michel Tytgat van de Wende maakte dit bijzondere moment mee.

Op zondag 30 september 1984 werd broeder Isidoor door paus Johannes-

Paulus II zalig verklaard op het Sint-Pietersplein te Rome in aanwezigheid

van familieleden, van talrijke bedevaarders uit Vlaanderen en van

confraters uit alle werelddelen.

Bij het bezoek aan de grot werd er gezongen en gebeden en werden de

intenties van wie mee waren gedeeld of persoonlijk aan Maria gegeven.

Er werden ook talrijke kaarsjes ontstoken.

Vooraleer terug te keren gingen we nog langs in de Sint- Antoniuskerk

voor een bezoek aan het praalgraf van broeder Isidoor. Broeder Maurice

kon ons daar nog wat meer vertellen over zijn leven bij de passionisten.

Dankzij de vele vrijwilligers kunnen we terug kijken naar deze waardevolle

uitstappen, die velen onder jullie even deden terug denken aan vroeger…

Vieringen juli

Donderdag 6 juli: eucharistieviering met priester John

Donderdag 13 juli: gebedsdienst met diaken Kris

Donderdag 20 juli: gebedsdienst met diaken Curd

Donderdag 27 juli: gebedsdienst met diaken Curd
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Bewoners/bezoekers

Medewerkers

Welkom

01 Neal Speckstadt

02 Sofrany Wiebers

05 Lieselore De Cock

07 Ellen Decock

07 Olivier Oosterlynck

08 Sylvie Nuyttens

09 Ursly Gelder

09 Martine Vandeghinste

15 Fran Laurez

16 Karin Deprez

16 Axelle Verraes

20 Brigitte De Cock

21 Christine Declercq

08 Mariette Van Grysperre

10 Maria Deleu

11 Jacqueline Corselis

18 Walter Steenkiste

31 Nestor Seynaeve

31 Marc Derycke

31 Demuyzere Rita

31 Arnold Labarque

Vandekerckhove Maria Louisa

Seynnaeve Germaine

Petteloot Freddy

Santy Ronny

Jarigen
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle

richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen.

Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter

elkaar gelezen de oplossing.

ADREM

ARCHIEF

BERGOVERGANG

BRANCHE

BRIEF

COACH

CURVE

GOSPEL

GROEF

HOOFDGERECHT

HOSTA

IKOON

JENNEN

KEUEN

KOPLICHT

KUNSTSMID

MAATPAK

PATER

PITCH

REACTIE

SCHIK

SNUIT

SPIKES

STROT

TETANUS

TSAAR

UITLOKKING

Spelletjespagina
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Wandelclub De Ruyschaert


