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Terugblik

Op de Wende maakten enkele bewoners appelmoes

van onze eigen appelbomen. En wat heeft het ons

gesmaakt!!

We gingen al een paar keer langs bij de zorgboerderij De Stege.



4

Op de Parel werden nagels gelakt, woordspelletjes gespeeld en werd er

gewandeld.



5

Ikv werelddierendag kwam het PTI, met tal van dieren, bij ons op bezoek...

...en konden we genieten van een hondenshow gebracht door hondenschool

"Mijn hond mijn vriend" uit Zwevezele.



6

Nieuwbouw

WZC De Ruyschaert kent zijn

oorsprong in 1835 bij de

Zusters van Onbevlekte

Ontvangenis. Vanuit de

kloostergemeenschap

kwamen daar in de loop van

de jaren tal van andere

functies bij zoals: een

kostschool in 1842 met in

1899 de uitbreiding met een

weeshuis met bijhorende

klaslokalen.
De neogotische kapel werd in 1863 opgetrokken. Later kwam er een

“bewaarschool” (kleuterklassen) in 1881, een bejaardentehuis in 1887 en

een nieuwe school met woonhuis en slaapzaal voor de weeskinderen in

1899. In de daaropvolgende periode tot in 1914 werden de

schoolgebouwen stelselmatig uitgebreid met naast het kleuteronderwijs,

ook lager onderwijs. In 1918 woedde een brand en werden tal van

kloostervleugels vernield.

Het uiteindelijke "rustoord"

St. Jozef (zie foto hiernaast)

zoals het er op vandaag nog

steeds staat in de

Kloosterstraat, dateert van

1948. In 1988 werd de vzw

Integrale Bejaardenzorg St.

Jozef opgericht. De naam van

de vzw werd gekozen vanuit

de doelstelling om de

dienstverlening verder uit te

breiden om te voorzien in "integrale" zorg voor alle senioren in Marke en

omgeving. "St. Jozef" verwijst naar naam rustoord.
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In 2001 verhuisden we naar het

huidige woonzorgcentrum en

groeiden we in de loop der jaren uit

naar een woonzorgcentrum van 119

bedden. Op vandaag bestaat onze

dienstverlening naast het

woonzorgcentrum bijkomend uit; een

centrum kortverblijf, een centrum

voor dagverzorging, een thuisverplegingsdienst, kiné aan huis,

assistentiewoningen, een dienstenchequebedrijf en onze kinderopvang

De Pagadder.

Heel binnenkort, nog dit najaar, zullen de

gebouwen van het "oude rustoord St.

Jozef" worden afgebroken om plaats te

maken voor een nieuw gebouw dat, naast

de huisvesting voor onze verschillende

vormen van dienstverlening op de

benedenverdieping, ook zal bestaan

uit 2 verdiepingen voor afdeling Het Scharnier.

Planning:

• Nog dit najaar zal de afbraak van de gebouwen starten.

• In 2025 starten de nieuwbouwwerken.

• In de loop van 2027 zal de nieuwbouw in gebruik genomen worden.

Wij zullen van tijd tot tijd communiceren omtrent de evolutie van de

afbraak- en bouwwerken.
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November = seniorenmaand

Zoals jullie wellicht al weten is november ook wel gekend als de

seniorenmaand.

Deze kunnen we uiteraard niet zomaar laten voorbijgaan. In deze maand

willen we onze bewoners eens extra verwennen. We organiseren daarom

allerlei leuke activiteiten speciaal voor JULLIE!

Noteer alvast maar in jullie agenda;

• Maandag 4/11: filmnamiddag in cafetaria

Met z’n allen kunnen we genieten van een leuke film. Welke het wordt

houden we nog even stil! Afkomen is de boodschap.

• Dinsdag 12/11: swingo in de cafetaria

• Maandag 18/11: optreden Kevin Kestan om 15u in cafetaria

Jullie kunnen genieten van een muzikaal optreden van Kevin Kestan. Doe

maar jullie dansschoenen aan, wij zijn alvast klaar om een danske te

placeren.

• Woensdag 20/11: feestmenu ‘de Ruyschaert’

Het keukenpersoneel zal onze smaakpapillen prikkelen met een

overheerlijk feestmenu.

Op iedere afdeling zal er ook een verwenkoffie geserveerd worden.

We maken er samen een gezellige seniorenmaand van!!
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De vliegende reporter

NESTOR SEYNAEVE, EEN LEVENSGENIETER OP DE PENDEL

Op 31 juli 1946 werd Nestor geboren in Luingne.

Daar groeide hij ook op. Later werd er nog verhuisd

naar Herseaux en Dottenijs.

Op 14-jarige leeftijd vond Nestor zijn eerste job bij

Vuylsteke, een bedrijf dat vogelmuiten (vogelkooien)

maakte. Daarna ging hij aan de slag bij Spinnerij

Motte in Moeskroen waar hij 11 jaar werkte.

De passie van Nestor lag echter bij het transport. Eerst werkte hij als

vrachtwagenchauffeur bij Transport Leopold Bossuyt in Bellegem. Toen hij

37 werd startte hij zelf een transportfirma met vestiging in de

Vagevuurstraat te Marke. Op het hoogtepunt had hij acht vrachtwagens

en betonmixers. Nestor reed dagelijks zelf met de vrachtwagen en had

een achttal arbeiders in dienst. Ook de zoon van Nestor, Gino, was één

van de chauffeurs.

Nestor is gehuwd met Lucrece Debaveye uit Marke. Wellicht kenden velen

onder jullie de broer van Lucrece, Luc, die postbode was in Marke. Luc

overleed op 26 januari van dit jaar.

Op 67-jarige leeftijd vond Nestor het tijd om wat meer te genieten en liet

hij zijn firma over aan Transport Chris Slabbinck uit Zedelgem. Hij stond er

wel op dat alle werknemers konden meeverhuizen naar de nieuwe firma.

Nestor komt dagelijks naar Centrum voor Dagverzorging De Pendel sinds

februari 2023. Hij vindt er sociaal contact, verzorging en een zinvolle

dagbesteding.

Kaarten is de grootste hobby van Nestor. Vooral manillen en snelbieden.

Dit laatste is echter nog door weinigen gekend.

In de cafetaria van het WZC zie je Nestor regelmatig manillen met Firmin,

een bewoner van één van de serviceflats van De Ruyschaert. Dan wordt al

eens een Westmalle of een glas rode wijn gedronken.
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Onlangs was Lucrece in het ziekenhuis voor een medische ingreep.

Hierdoor verbleef Nestor een tijdje in kortverblijf op De Meander. Ook

daar vond hij vlug “zijnen draai”. Hij werd er heel goed opgevangen en

begeleid.

Nestor is héél goedlachs en altijd voor een grap te vinden. Hij is een

graag gezien figuur binnen en buiten het WZC.

De levenswijsheid van Nestor is dat we allen moeten “Leren relativeren”!

Gunther
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Pastoraal nieuws

November …

Het is herfst, de wind raast bijwijlen door de bomen, de bomen

verliezen hun bladeren.

Het is koud en guur, mensen blijven binnen en zoeken elkaars warme

gezelschap op.

Meer dan ooit ervaren jullie wellicht het gemis van iemand heel

speciaal,

iemand die jullie innig lief was.

Soms mijmert men dan al eens …

Ach, laat ne keer iets van u horen
een woordje of zuchtje misschien
of een simpel tikske op ’t venster

’t is zo stille, zo stille sindsdien
Schrijf ne keer in de wolken

ene letter ware meer dan genoeg
of vraag aan de lijster dat ie zingt

dat ie zingt morgenvroeg

(Willem Vermandere)

Ook wij, hier in het woonzorgcentrum de Ruyschaert,

denken nog aan de bewoners van wie we in het voorbije jaar afscheid

hebben genomen.

Zij blijven ook hier bij ons leven in onze gedachten,

wij willen en kunnen hen niet vergeten…

Met eerbied en genegenheid noemen wij nog steeds hun naam:

William Colman – Walter Dhaene – José Hennion – Michel Tytgat –
Wilfrida Scholten – Willy Van Brabant – Maria Van Laethem –
Christiane Houthaeve – Andrea Labeeuw – Nicole Masure – Denise
Monteyne – Agnes Vandaele – Michel Lapauw – Monique Rombaut
Robert Clairhout – André Cottyn – Andrea Lesage - Marguerithe
Ruberecht – Berti Kadi – Noëlla Toubeau – Rosa Maes – Magda
Claerbout – Freddy Petteloot
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“ Zo zal het altijd blijven…ook lang na het afscheid “

Hoor je wat ik denk, daar waar je nu bent?
Hoor jij de stilte achter mijn spreken,

de woorden die ik niet zeg,
mijn verlangen naar jou?

Ook nu nog…?

Zie je wat ik voel, daar aan die overkant?

Zie jij de weemoed in mijn ogen,
de mist in mijn gevoel, de onmacht in mijn hart?

Ook nu nog…?

Ben je er nog, daar ergens?

Neem me dan in je armen en wieg me.

Wieg me weer het leven in,
heel zacht, heel teder, heel langzaam
en laat mij niet los, laat mij nooit los

tot ik weer bij je ben,
daar…, ergens…, aan de overkant.

SAMEN VIEREN:

Dond. 7 nov: gebedsdienst met diaken Kris

Dond. 14 nov: eucharistieviering met priester Luc

Dond. 21 nov: gebedsdienst met diaken Curd

Dond. 28 nov: gebedsdienst met diaken Kris

Met een warme novembergroet,

Lieve
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Jarigen november

Medewerkers Bewoners/bezoekers
01 Bieke Deschamps

06 Qwency Santy

07 Justine Vanhee

08 Ines Vanhecke

09 Jorgen Sijoen

14 Vicky Duyvejonck

14 Anais Claerhout

16 Karolien Verhoest

16 Jolien Moerman

17 Mario Eeckhout

17 Cindy Verkindere

21 Angelique Degrijse

22 Silvie Delbecque

23 Eileen Delameilleure

28 Mounia Chahib

29 Zaineb Kaddouri

30 Sylvie Bultynck

30 Jelle Vinckier

Welkom
Deruyck Monique

01 Jeannine Vervaeke

06 Eric Hugelier

08 Katerina Rojenko

10 Rais Vandenhemel

13 Marcella Viane

13 Christine Honore

15 Noel Vandenbroecke

16 Agnes Debooserie

17 Germaine Seynnaeve

20 Frans Delcour

21 Maria Paula Lecluyse

23 Nadine Waelkens

25 Martine Vanneste

28 Diana Roelandts

29 John Peers

30 John Flamand
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Spelletjespagina

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in

de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep

ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ATLEET

AUDIO

BOKSPRINGEN

DEBUUT

FARMACOLOGIE

FLIRT

FLITSEN

GEHALTE

HUWEN

KERKVORST

KLAPBES

KNOESTIG

KOGEL

KOMAF

KRIBBIG

LELIE

OOIEVAAR

SLUIK

SOEPEL

TAKEL

TIMBRE

VERHUREN

VERLOOFDE

WETEN

ZEELT

ZENUW

ZONNESTELSEL
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Wist je dat...

de opbrengst van de voorstelling van woensdag 4 december integraal

naar ons woonzorgcentrum gaat ifv aankopen voor en organisatie van

activiteiten voor onze bewoners! "Het legaat van nonkel Renaat" van en

door toneelgroep Trees uit Rollegem is zeker een bezoekje waard!

Bedankt Trees!!


